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ZONDAGSBRIEF 15 DECEMBER 2024
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Voorganger: Dhr. R. Favier , Grrot-Am,mers Derde advent, zondag 15 december 2024
Organist: ~ André Grosscurt 7
Lector: Francijn van Eersel f }

Liturgische bloemschikking
3e advent: Lucas 3:7-18
Bekering

Thema: Vruchten van de Geest

De ontvangende lijn is weer iets naar boven, Thema:

dichter naar het licht geschoven. In de Wat kan ik doen?

ontvangende lijn zijn vruchten neergelegd, Johannes vertelt wat mensen kunnen doen. Als

. . je twee stel kleren hebt, kun je er één
druiven, noten, kastanjes, sneeuwbessen. weggeven. Tollenaars moeten niet te veel geld

Allerhande vruchten. De Geest kan op vele vragen en soldaten moeten geen verkeerde

manieren doorwerken in de mens. dingen doen. Zo kan iedereen iets doen om
Gods koninkrijk zichtbaar te maken.

Woorden bij de schikking:

Het licht verwachten is leven in het licht Qrgelspel
waar bloemen bloeien, vruchten groeien Bl.nnenkomst kerkenraad
toekomstig licht. Stilte

Welkom en mededelingen

Uitleg van de bloemschikking
Aansteken adventskaars
We zingen het kaarsenlied

Aanvangslied: Psalm 145: 1,2

Votum en groet
Zingen lied Lied 440:1,2,3
Ga stillen in den lande

Gebed om vergeving
Genadeverkondiging

Zingen Lied 441:1,3
Hoe zal ik u ontvangen
Leefregel Filippenzen 4: 4, 5

Gebed om Heilige Geest
Contact: Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Ds. Otto Grevink, 06-30565951, via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b,g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119



mailto:ottogrevink@gmail.com

Kinderen komen naar voren

Gesprek met de kinderen met een wandelaar
Video kijken

Samen naar de kalender kijken

Projectlied

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Lezing OT Sef 3: 14-20
Zingen lied 317: 1, 2
Grote God gij hebt het zwijgen

Lezing Evangelie: Luc 3: 7-18
Zingen lied 317:3

Verkondiging
Zingen Lied 704:1, 2, 3

Dank dank nu allen God

De kinderen komen weer terug in de kerk

In Memoriam

Lambertus van Wijlen

1 oktober 1951 7 december 2024
Zingen: lied 913 :1en 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze
Vader

Collecte
Zingen lied 9o2:1, 2, 6
Is God de Heer maar voor mij

Zegen
Beantwoord met Gezongen ‘Amen’

Orgelspel

Collecte

1. World Vision
2. Kerk

3. Steuncollecte

"Feed the world. Do they know it's Christmas
time at all?"Hebt U dit lied ook weer voorbij
horen komen?

In 1984 werd hiermee aandacht gevraagd voor
mensen met honger. Het is nu december 2024.
Conflicten, klimaatverandering en stijgende
voedselprijzen. Eén op de tien mensen op deze
wereld heeft honger. Bijna 8 miljoen kinderen
zelfs zo erg dat ze dreigen te overlijden als ze

niet direct hulp krijgen. Wij hebben er genoeg
van dat kinderen hongerlijden en daarom zijn
wij bezig met een grote voedselhulpactie. Het
doel: de komende jaren 18 miljoen kinderen
helpen met onze voedselprogramma's;
gezinnen trainen om weerbaarder te worden
voor de toekomst en overheden beinvloeden
om hen daarbij te helpen. Maar dat kunnen we
niet alleen !

Wij zijn World Vision en voor € 82,50 kunnen
wij elf kinderen een maand lang één
schoolmaaltijd per dag geven. Voor € 144,=
krijgen twaalf ernstig ondervoede kinderen
een maand lang levensreddende voeding. Voor
€ 242,50 wordt er training verzorgd waarmee
vijf gezinnen zelf gewassen kunnen
verbouwen. Mogen zij op U rekenen?

De eerste collecte is voor dit doel bestemd. U
kunt Uw gave ook overmaken op het
ibannummer van de ZWO:
NL16RABO0373709242 met vermelding van:
World Vision.

De tweede collecte is bestemd voor onze
eigen Kerk en de derde collecte is de
STEUNCcollecte.

Berichten voor de gemeente.

Bloemen

Op 8 december gingen de bloemen als groet
naar fam. M.C. Visser.

Overleden

Op 7 december overleed Lambertus van
Wijlen. Hij werd 73 jaar. De afscheidsdienst is
op zaterdag 14 december om 10.00 uur bij Van
Wijlen BV, Heistraat 112a.

Condoleren op vrijdag 13 december van 18.30
tot 20.30 uur bij Van Wijlen BV en na de
afscheidsdienst.

In de dienst zullen we Bert gedenken en
zingen lied 913 : 1 en 4.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (06 364 224 05)
of te mailen hhoogendoornis@gmail.com.
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Pastoraat

Pastoraal ouderling Willie Verhoef is afwezig
van 9 december 2024 tot begin februari 2025
vanwege een bezoek aan Nieuw-Zeeland, waar
haar dochter met haar gezin woont. In deze
tijd is Ds. Bert van der Linden

bereikbaar voor pastorale vragen.

Jan van Wijk neemt deze twee maanden

de taak van Willie als voorzitter van de
Beroepingscommissie over.

Contactgegevens Ds. van der Linden: 06
83446753; dsgvanderlinden@gmail.com

Adventsvespers Vrede met God niet zonder
vrede met de ander

Als je een conflict
met een ander

wacht God tot we

weer met elkaar in a ( >
gesprek zijn. Als we éEACE‘
elkaar maar als b

medemensen in de \ ; '

ogen willen kijken.

En als we dat doen, wordt het probleem dat
we samen hebben praktisch altijd oplosbaar.
Dan kan vrede tussen mensen weer
werkelijkheid worden. Jammer genoeg is er
altijd een maar. Kijk maar in ons land. Hoe ver
staan bepaalde groepen mensen niet van
elkaar. Hoe gaan we met migratie om, hoe
serieus moeten we de klimaatproblemen
aanpakken, hoe gaan we verantwoord met de
reductie van de veeteelt om? Politieke
vraagstukken die om een oplossing vragen, en
daarin staan mensen lijnrecht tegenover
elkaar. Via sociale media verketteren ze elkaar,
wensen elkaar het ergste toe.

Wat zeggen wij, christenen? Houden wij onze
mond, of hebben wij ook een stem? Of doen

Contact:

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b,g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

we soms ook mee met anderen verketteren?
Wat dragen wij uit in deze adventstijd?

Kom naar de Adventsvesper van zondag 15
december georganiseerd door de
samenwerkende kerken van Waalwijk/Loon
op Zand in kerk De Brug. Aanvang is 17.00 uur.
Voorgangers zijn: Ans Maaijwee en Chris
Scheuder.

Laat u inspireren, dan wordt kerst 2024 iets
meer Vrede op aarde.

Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
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